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kleine barstjes van héél, heél-oud-zijn, en
glanzend als iets heel presieus, als een
wónder-juweeltje van echt gotiese kunst in
het mysterieuze licht van de slankwitte kaarsen.
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Het was een mooi, geheimzinnig bos, —•
een van de vele wondere bossen, die Rome
toen noch omgaven als met een eeuwige
krans van groen; — een bos van eeuwen-
oude hoge siepressen, waar 's nachts, als de
pelgrims uit alle landen, uit al de bekende
landen van de wereld, langzaam, plechtig
met hun klokjes en hun lichtjes voorttrokken
langs de donkere bomen — ia de witte
lichtgolven van de jonge maan vaak parelreine
muziek langs de toppen zweefde, een muziek
als alleen engelen zingen in de droom van
een vlekloze kinderziel, . . . „.Wc/cc/' Ï W / ïi'tw-
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Toen nu de twee eenvoudige knapen, —
hoerenkinderen van boerenouders, — die noch
niet konden schrijven en noch zo weinig had-
den geleerd, zo heel innig en godvruchtig
baden, toen hadden zij beiden, Willem en Janne,
een viezioen, dat hen opvoerde hoog wech

van de aarde tot aan de wolken, die zweven
om de troon van God. . . .

Met de oudere pelgrims verspreid in de
bescheiden schemer van het kerkje, de kaarsen
als dwaallichtjes zwevend langs de /.uilen en
zachtkens prevelend de gebeden van het Rozen-
hoedeken van de moeder Gods, lag Willem
geknield naast zijn broertje Janne, en het
kleine, rode kindermondje prevelde zo ziels-
innig het gebed:

„Enöe Me ffjere vertoonbe sine Moc=
bigbc wonöen aen Hbomas, öie bent niet
en wtlfce obeloven....

En de zachte kinderstem suisde in de stilte
als 't fluisteren van bloemen in de avondwind.

Toen, langzaam, heel langzaam, als werd
het op onzichtbare handen gedragen, rees,
statig en recht voor zijn gesloten ogen, de
middenrozet van de koepel omhoog. . .; rees
zij wcch — hoog wech naar de rustige
sterren, waar ver in de blauwe klaarte weer-
galmde het lied van de engelen Gods.

De wolken verdampten in de gloed van
een zon, — die niet de zon was, welke zij bij
dag aanschouwd hadden, maar een die geel-
blank, wit bijna als de maan in de Lente, een
landschap bescheen, dat zweefde als een
droom in de lucht.

En zie — toen zag hij. . . .
Vaag noch eerst, — heel ijl, en vaag

tussen lage heuvelen, vóór de poorten en
torens van een oud-Vlaamse stad, die het
kind niet herkende, wit glanzend, doorschij-
nend in het wazige licht, zag hij een frisse,
zonnige weide, een groene weide uit een
kindersproke. En op die weide, tussen zilve-
ren beken, rukten twee legers van gewapen-
den op tegen elkaar En aan de ene zijde
waren het enkel burgers in lederen en wollen
kolders, met hoofd en borst en armen bloot,
de stoere gestalten in een straalgloed van
licht. . . , houdend in de naakte, harige armen
de met ijzer beslagen goedendag, waarvan
ze de punt lieten rusten tegen de voet.


