De Viaamsche Meesters e ' Evmitage.

brengen haar troost en tijdverdriif. Er is
een volslagen ommekeer gekomen in de rol
die de gevleugelde kleuters vervullen. Vroeger,
zooals in de Madonna Sistina van Rafaél,
blikken zij vol verwondering en in aanbidding
op naar het goddelijk kind, dat daar boven,
heel in de hoogte, gedragen wordt door zijne
moeder; of wel, zooals in de werken der
primitieve Italianen laten zij te zijner ecere
hunne muziektuigen weerklinken, terwijl de
heiligen met eerbied naar den kleinen Jesus
en zijne moeder opzien. Bij Albani is het
tooneel uit den hemel’ naar de aarde over
gebracht. En zoo ook by Van Dijck. Met
welgevallen blikt de moeder-maagd naar de
pretmakende engeltjes, en haar kind vindt
hun spel zoo aantrekkelijk, dat het scharrelt
op zijn moeders schoot om zich bij de joe-
lende bende te gaan mengen en mede te
gaan slingeren door de weide.

Ook Rubens behandelde cen soortgelijk
motief in zijne [Heilige Familie rustende op
de vlucht naar Egypte met St. Joris, waarin
hij drie engelen plaatste, die een lam naar
het kindeken Jesus brengen, dat slaapt op
den schoot zijner moeder,
meester het stuk schilderde tijdens zijn ver-
blijf in Engeland in 1629, komt het zonder
twijfel na Van Dijck’s Engelendansen.

Van Dijck schilderde tweemaal hetzelfde
onderwerp, het andere stuk hangt in het
Pitti-paleis te verbeeldt
geringe wijzigingen hetzelfde tooneel; de

Daar de groote

Florence en met
dansende kinderen zijn onveranderd, evenals
de groep der Madonna, maar de houding
van Sint Jozef, het landscbap in den achter-
grond en de stoffeering van den voorgrond
zijn verschillend; in plaats van de drie patrij-
zen ziet men er drie musiceerende engelen
in de lucht. De schilderij uit het Pitti-paleis is
meer Rubensachtig en dagteekent waarschijnlijk
van vroegeren tijd, wellicht uit dien van Van
Dijcks' verblyjf in Italié. Ditis het exemplaar,
welk door Schelte a Bolswert gegraveerd werd.

Het stuk uit de Ermitage is stellig het
beste en een der prachtigste godsdienstige
werken van den meester. Uit de gewijde
geschiedenis koos hij bij voorkeur onderwer-
pen, waarin lijden en medelijden overheerschen:

Christus aan het kruis, de Graflegging, de

Kruisdraging, de Doornenkroning, het Ver-
raad van Fudas tellen onder zijne hoofdwer-
ken; in deze gaf hij zijn teergevoelig gemoed
lucht. Wanneer hij de Madonna te schilde-
ren heeft verandert zijn toon; wel blijft de
Moedermaagd altijd ingetogen en ernstig,
maar beeldschoon is zij en gelukkig in het
bezit van haar kind; hemel en aarde bren-
gen haar hulde; zij is de reine, de uitver-
korene boven alle vrouwen. In geen zijner
tafereclen heerscht de feestelijke stemming zoo
onbewolkt als in den Zwugelendans. Maria is
frisch van kleur, haar droomerig maar vrien-
delijk gelaat is van ideale jeugdige schoon-
heid, de engeltjes zijn bruin geroosterd op
hunne lijfjes zooals de Italiaansche putti, maar
zij is eene Vlaamsche moeder, blank van tint,
met grijze sehaduwen; zij draagt een bleek-
blauwe draperij op een licht rozen kleed, zoo-
als Van Dijck haar gewoonlijk schilderde toen
hij in Antwerpen was teruggekeerd. De
groep der engelen is onuitsprekelijk lief: mol-
lige lijffjes, kroezelige kopjes, oogjes die zwem-
men in glansend vocht. Het zijn spelende
kinderen, maar het zijn geen bengels; zij
ravotten niet, zij bewegen zich behagelijk,
met kinderlijk naive en aanbiddelijk lieve ge-
baren. Van Dijck zou geen oog gehad heb-
ben voor uitgelaten schoolknapen; hij vatte
zijn jolige kleuters op als spelende konings-
kinderen; de groep, die zij maken moet er een
zijn zooals de engelen ze vormen in het Paradijs.

Ons stuk heeft in oude tijden toebehoord
aan den Prins van Oranje; het bevond zich
op het Loo tot in 1713, van daar ging het
in handen van Hollandsche liefhebbers en
later in die van Lord Walpole over; met
deze verzameling kwam het in de Ermitage.

Het hoogst bekoorlijk onderwerp en de
verrukkelijke wijze, waarop Van Dijck het
behandelde waren oorzaak dat in oudere en
nicuwere tijden de stukken, die hij er aan wijdde,
zeer dikwijls herhaald werden; maar van al
deze herhalingen en kopijen, dikwijls onder
den naam van den meester geplaatst, ken ik
er slechts ééne, die naar het exemplaar van
de Ermitage gemaakt is, namelijk het stuk
uit het Museum van Glasgow; al de andere
geven dat van Palazzo-Pitti weer.



