
is evemin veranderd als die der menschen.
Aan beide zijden verdringen zich de popu-
lieren in het smalle Jekerdal. Men voelt het,
hoe willekeurig het tractaat van 1839 hier
een scheiding gemaakt heeft tusschen hetgeen
in aard en afkomst bijeen hoorde.

Maar de eenige willekeur is dat niet. Twee
provinciën dragen thans een naam, die met
de eene uiterst weinig, met de andere in het
geheel niets te
maken heeft. Het
oude Limburg toch
lag evenals de stad
van dien naam
bijna geheel in
de tegenwoordige
provincie Luik. P'n
was het misschien
al moeielijk uit de
vele brokstukken,
waaruit ons Lim-
burg is gemaakt,
het voornaamste
op te diepen, dat
aan de provincie
zijn naam kon ge-
ven, Belgisch Lim-
burg behoorde
naar historische
aanspraak onge-
twijfeld Loon te
heeten. Toen dan
ook in 1896 Dr. C.
Bamps het eerste
nummer van een
blad, gewijd aan de
historie van dit
gewest in het licht
zond, behoefde hij
weinig argumen-
ten ter rechtvaardiging van den gekozen
titel: „L'ancien pays de Looz" *). Het blaadje,
dat na den dood van den stichter onder de
redactie kwam van den Hasseltschen archi-
varis Habets, bevat een schat van wetens-
waardigheden, die ik den belangstellende in
deze streken niet genoeg ter lezing kan aan-
bevelen.

*) Looz is de Fransche naam voor Loon.

De tram heeft ons inmiddels een eind door
Belgisch Limburg gevoerd langs dorpen, wier
namen al vreemder worden voor een Neder-
landsch oor. We zijn te Glons even uitgestapt
op Luiksch territoir om vervolgens nog een
klein eindje met de trein af te leggen, die
ons weer in Limburg terugvoert.

Tongeren is het eerste doel van onze reis.
Als men met eiken stedenaam de her-

innering aan eene
bepaalde eeuw zou
willen verbinden,
waarin de geschie-
denis dier stad het
meest naar voren
treedt — zoo met
Vperen en Brugge
de dertiende, met
Gent de veertiende
en vijftiende, met
Antwerpen de zes-
tiende eeuw — dan
behoort men Ton-
geren in verband
te brengen met
de vierde eeuw na
Christus, toen Adu-
atuca Tungrorum
als bisschopsstad
een plaats bekleed-
de in deze streken,
welke het later
nimmer meer te
beurt viel. Kort
heeft die roem ge-
duurd, want de
eeuw was nog niet
ten einde, toen
de bisschopszetel
reeds verplaatst

werd naar het veiliger Trajectum ad Mosam,
maar Tongeren dankt eraan toch een histo-
risch verleden, dat een kleine duizend jaar
verder terugreikt dan dat van de meeste
andere Xederlandsche steden.

Wanneer we, van het station komende,
de breede winkelstraat volgen, die ons,
gaandeweg stijgende, naar het hart der stad
voert, vleien we ons natuurlijk niet uit het
roemtijdperk van Tongerens verleden eenig

19

I'O.NGKKKN. I)F. Mi IKKKI'DDR r.


