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Wat verder zingt de teedere alt
Van lang ontbeerden lijster

Zijn strophenzang
Van schoon verlang....

De gansche lichte lente schalt
In dezen luiden luister.

Waar nog de zon niet komen kan,
Daar bloeien anemonen

In 't dorre blad.
En langs het pad

Viole^in 't veilig huisje van
Heur eigen geuren wonen.

Hoe zeer is het gebloemd gazon
Van zuivren dauw bepereld!

De morgen is
Eén lichternis

Monkelend gaat de goede zon
Over de lichte wereld.


