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XXIX.

Of mededwazen u voor deugdzaam loven, —

O dwaas, in boosheid gaat gij elk te boven !
Een leeftijd waart gij wat gij zeer wel weet....
Wees nog een tijdlang wat zij u gelooven !

XXX.

Zou ons Gods oordeel in het eind niet zichten,

Geen vond den lust voor 't afdoen van zijn plichten.

De heer is ’'t, die den lusthof onderhoudt;
De knechten zijn het, die de schade stichten.

XXXIL

In Liefdes heilige wordt ingeleid

Wie uitsteeg boven tijd en eeuwigheid.

Wat nut de vlieg zich nog zoo hoog te moeien,
Die telkens weér de zoetigheid verleidt?

XXXIL

Taan nimmer in uw vriendschap, in uw lach
Spiegel de liefste als op den eersten dag!
Al zou men in uw zuiverheid u breken,
Toon stuk voor stuk wat uwe gaafheid zag!

XXXIII.

Alleen en voor een elk verstoken, schrei ik.

De oogen verstaard, het hart verreten, schrei ik.

Een kind dat schreit naar vogel die ontvloog,
Zoo naar de schaduw mijner dagen schrei ik.




