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Waar de overige Nederlandsche monumenten te Nagasaki nog verder
ter sprake komen, kunnen we nu overgaan tot enkele schilderstukken,
welke de factorij en het leven der Nederlanders hebben geïnspireerd.
Daarbij is de keus zeer ruim.
f Een tweetal rolschilderijen (makimono) geven wel de meeste bijzonder-
heden. Dat, hetwelk bewaard wordt in de bibliotheek te Nagasaki, is
reeds gepubliceerd in den vroeger vermelden historischen atlas en elders
en geeft het nauwkeurigste beeld van alle gedeelten van het eiland om-
streeks 1784.

Het tweede, dat ik hier behandel, is minder uitvoerig. Een schip op de
golven met vlaggentooi en matrozen in het want vormt het begin (afb. 10).
Daarnaast komt de waterpoort, waardoor men de lading binnenbracht, met
het Tolkenhuis, waarbij een Hollander met pijp en eenig vee. Aan het voorste
gedeelte van het eiland steekt de Nederlandsche vlag boven de huizen uit,
waaruit men kan afleiden, dat de teekening uit de verte zal zijn genomen
(afb. n ) . Het volgende beeld (afb. 12) verplaatst in het straatje, dat van
de poort af dwars over Deshima liep. De stijl der huizen is hier zeer duide-
lijk. Beneden waren pakhuizen en boven de woonvertrekken met balkons,
waar men, naar Japanschen trant, door de opening van de papieren schuif-
deuren vrij in kan zien. Men ziet, behalve Hollanders en hun Indische be-
dienden, die, misschien in overeenstemming met hun naam „zwarte jongens"
(waarvan 't Japansche kurumbo = neger is afgeleid) donker en iets kleiner
zijn geteekend en die, als „zwarte Hollanders", ook de allongepruik dragen,
ook nog eenige Japanners.


