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te vervullen heeft, geen taak te volbrengen. Hij is vitaal, gezond en zelf-
verzekerd bovenal. Wat men mist in Sargent, ik zei het reeds, is het
kunstenaarsgeweten. Dit royale en te weinig consciëntieuze temperament
heeft niet gewoekerd met de aangeboren begaafdheid: integendeel, te vaak
heeft hij met een genereuze nonchalance zijn zeer buitengewone krachten
aan minderwaardige doeleinden verspild. — In tijden van een groote en
machtige traditie, ik betwijfel dit geen moment, ware hij een der aller-
grootsten geworden. Doch onze tijd vergt zooveel: vergt vóór alles een
zeer groot verantwoordelijkheids-gevoel van den kunstenaar. Aan dezen,
naar sommiger oordeel onredelijk zwaren eisch heeft Sargent niet voldaan.
Hij blijft niettemin een voortreffelijk schilder; doch het hoogste waartoe
hij instaat was, bereikte hij slechts bij uitzondering —ik zou haast zeggen:
bij toeval.


