
DE BETEEKENIS VAN FANTIN LATOUR
D D • DOOR A. M. HAMMACHER D D D

I.
INLEIDENDE ALGEMEENE OVERWEGINGEN.

|AAR komt na iedere periode van veroveringen, van uit-
treden om zich uit te breiden, een tijd waarin de buiten-
wereld nog slechts de slaap aan de verzadigden en de zins-
verbijstering aan de wellustigen en gulzigen kan brengen,
zoowel in het leven van een enkeling als in het leven van
gemeenschappen. Dan zoeken de op behoud bedachten de

beslotenheid van het bepaalde, begrensde, afgezonderde leven. Wat zij
te voren zochten in verten, ruimten en rijkdommen van de wereld buiten
zich, vlieden zij nu, om een middelpunt van leven te zoeken in het milieu
van een huis, een streek, een stad. Zij weren nu af wat van buiten op hen
toekomt, omdat het nu slechts hinderen kan het onderzoek naar een weg
tot waar zij w e z e n 1 ij k kunnen zijn. De armoede aan prikkels zullen
ze nu prijzen, zooals ze te voren de vloed der wisselingen verheerlijkten.

Nog altijd is het zoo. Het gemiddelde oordeel is onmiddellijk geneigd,
de innerlijke meerderheid van den kluizenaar te vooronderstellen, tegenover
de vluchtigheid en de onrust van die tot zwerven gedreven worden.

Diepte en geest worden eerder toegezegd aan een die in zijn leven bewees
weinig drang naar verplaatsing te hebben, dan aan de van ervaringen
verzadigde reizigers, die vermaken, boeien, uiterlijk schitteren, maar
zelden verdiepen.

Maar in werkelijkheid is dit oordeel niet meer dan een gemakkelijk han-
teerbaar voor-oordeel. Niet altijd is de onthouding van het zwerven in de
wereld bewijs van kracht, want wie weinig in zich kan opnemen is on-
geschikt voor den kaleidoscoop van reis-indrukken; de buitenwereld moet
hem in geringe mate worden toegediend; de reis zou voor dezen een ver-
storing van evenwicht, een vertroebeling van moeilijk verworven klaarte,
een ziekteproces beteekenen. Hij heeft aan het dagelijksche leven, zooals
het hem omgeeft, voldoende; een overvloed van levensbewegingen maakt
hem angstig, hij raakt de zuiverheid van zijn gedachten kwijt. Weg vlucht
hij van de vervoerende heerlijkheid der wereld, van den onstuimigen stroom
van aldoor veranderende uitzichten, om met een beperkte dosis van in-
drukken in zich zelf te keeren. Hier strekt zich, als de beperking van een
aanleg, als de onveranderbare gerichtheid van den daimon in den mensch,
over een geheel leven uit, wat zich bij anderen slechts als natuurlijk
m o m e n t voordoet, na het veroverend uitbreken van de levensdrift.
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