
186 VERZEN. D

VERLOSSING.

Waarvan zoudt gij ons verlossen?
van dit lichaam
dat zondeloos is als het mos
aan onze voeten?
Ziet! wij zijn schoon:
welgevormd zijn onze leden,
helder is het bloed
in onze aderen.
en onze handen dragen den dauw
van den avond
zonder moeite.

Argeloos is onze lust.
waarvan zoudt gij ons verlossen?
als het lichaam het lichaam vindt:
de wind voegt zich zoo aan het water.
Mensch —
wie heeft u gemaakt tot een schaduw
op deze bloeiende aarde?

Argeloos is onze lust.
en de zonde ?
in uw machtig vuur
vergaan onze dansende lijven!


