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Ik volgde vaak de wolken,
Die vluchtten langs de maan.
Ik weet van vele volken

Den oorsprong en 't vergaan.

Toch ben ik kind gebleven. —
In ontoereikendheid

Verging mijn heele leven.

Mij blijft een kleine tijd

Om nog een lied te vinden,
Te luistren naar de winden
En ’t zwijgen van den nacht.

Dan zal ik tegenkomen
— Zijn oogen zijn vol droomen —
Die mij hier heeft gebracht.




