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DOOR

C. TIELROOY-DE GRUYTER.

Red, o red mij van daar buiten,
Sla uw armen om mij heen !
Maak het donker voor de ruiten:
Geen naadrenden om mij heen !

Sla uw armen om mij heen
Leg uw handen op mijn oogen !
Andre gasten wil ik geen

Dan uw zuiver mededoogen.

Houd uw handen op mijn oor,
Zet de klok stil van 't verlangen |
Dat geen andre stem ik hoor,
Die mij kwellend houdt gevangen.

Zet de klok stil van 't verlangen;
Zeg mij toch hoe 't wezen kon,
Dat, uit duistre twijfelgangen

Ik geen weg meer vinden kon.

Red, o red mijn vrede dan,

Maak het donker voor de ruiten !
Zeg mij toch, hoe 't wezen kan
Dat ik angst heb voor daar buiten.




