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TWEE KUNSTENAARS HERDACHT.
ALBRECHT DURER f 1528. FRANCESCO DE GOYA f 1828.

De zesde April voor vierhonderd jaren stierf een van Duitschlands
grootste zonen, een van de meest productieve en veelzijdige kunstenaars
die de 15e en 16e eeuw gekend hebben. In zijn geboortestad Neuren-
berg is deze gedenkdag de aanleiding geweest tot grootsche huldigingen
waarbij men de verdiensten van Albrecht Dürer op velerlei wijze belichtte,
en waar, beter nog dan menige toespraak en menig geschrift, een uitgebreide
tentoonstelling een indruk van zijn werk gaf. Andere plaatsen waren reeds
voorgegaan met hunne Dürer-tentoonstellingen en ook ten onzent hebben
Amsterdam ('s Rijks Prentenkabinet), Leiden (de Lakenhal), Haarlem
(Teylersmuseum) hunne Dürer-tentoonstellingen gehouden, die zich uit
den aard der zaak voornamelijk tot 's meesters grafisch werk bepaalden.

En de zestiende April was het honderd jaar geleden dat Spanje een
zijner merkwaardigste, zijner oproerigste, veelzijdigste en niet minder
werkzame kunstenaars verloor. Een man van geheel andere geaardheden,
van geheel andere talenten, van geheel andere kunstinzichten dan Dürer,
was Francesco de Goya.

Zoo bedachtzaam, nauwkeurig, accuraat en precies — men leze slechts het
dagboek van zijn reis naar de Nederlanden — als Albrecht Dürer was, zoo
zorgeloos, en nonchalant, zoo rusteloos en bohème was de Spanjaard.

Hoe verschillend van aanleg en temperament zijn deze beide kunste-
naars, de hout- en kopergraveur van de „groote en kleine passie, van de
Apocalypse, de Fortuna, de Melancholia, de St. Hubertus, de Ridder, Dood en
Duivel, de H. Hieronymus en zoo veel andere zorgzaam in het koper ge-
groefde prenten. . . . en de wilde, hartstochtelijke, opbruisende etser,
van de „Tauromaquia", van de Desastros de la guerra, waarin hij met nauw
bedwongen hand de verschrikkingen van den door hem beleefden oorlog,
en de voor den Spanjaard zoo aantrekkelijke stierengevechten doet leven.

Wanneer wij nu, ter gelegenheid hunner herdenkingsdagen, beider werk
weer eens doorzien en aan onze gedachten laten voorbij gaan, dan valt het
ons op, hoe merkwaardig „ m o d e r n" zij beiden eigenlijk zijn, zoowel de
kunstenaar van vier eeuwen terug, als die van honderd jaar geleden.

Ik stel mij voor dat Dürer's „akeleiplantje," zijn „grassprietjes," zijn
„konijn," geen ,,ouderwetsch" figuur gemaakt zouden hebben op een ten-
toonstellingvan de vereeniging „Rembrandt", van,,de Brug", of van enkele
andere kunstgenootschappen, waarvan de leden een scherpe, nauwgezette
teekening weten te waardeeren.

En Goya? Heeft men ooit impressionistischer teekeningen, vlottere
studies, rakere schetsen gezien, dan Goya's krabbels en aanzetten. Hij
schilderde met een ongeloofelijke vaardigheid, met een technisch vermogen,
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