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zich op vrije dagen buiten wat vertier en — en bij al hun opgetogenheid,
toch uit zich zelf nooit iets opmerken.

Het spreekt van zelf, dat het product van een dergelijk poëtisch-geneigd
waarnemen nooit de intensiteit van uitdrukking vertoont, door de kleur of
de accentueerende bewegingen van penseel of teekenstift, als dikwijls
bij het werk van Ter Meulen. Het is van een beminnelijke naïviteit soms,
kan over 't geheel aan het vleiend schilderwerk van een vroegere gene-
ratie doen denken, bijv. aan Hanedoes, die dan echter veel welsprekender is,

W. S.

STORM VAN 'S-GRAVESANDE IN DE KUNSTZAAL KLEYKAMP.

Grenzende aan de zalen, waarin een belangrijke collectie van Toorop
thans te zien is, wordt een tentoonstelling gehouden van Jhr. Storm van
's-Gravensande, de bekende schilder, teekenaar en etser van watergezichten.
Er is ook ander werk van hem, wat landschappen en stillevens, die — be-
houdens enkele uitzonderingen, bij 't stilleven vooral — van minder be-
lang zijn. Het beste was Storm van 's-Gravensande in zijn watergezichten,
en dan in de uitdrukking van woelige stroomingen met een klaterend licht-
spel, van weerbarstig, mild voortkabbelende golven, beklemd in de be-
weging tusschen de kaden van een haven in den avond, of dan weer van
een onstuimig opbruisende golf, die in witte sproeiïng zich neerstort. Daar
in is werkelijk een eigen kijk en een persoonlijke vertolking, die zijn
bekendheid wettigen kan. Een groot schilderij had hij minder in zijn macht.
In sommige etsen kan hij even aan Jongkind doen denken.

W. S.

OTTO VAN REES IN DEN KUNSTHANDEL DEELMAN,
VONDELSTRAAT, AMSTERDAM.

In een vroegere bespreking van Otto van Rees, naar aanleiding van een
overzichts-tentoonstelling van zijn werk in het Stedelijk Museum, heb ik,
in een poging om dit talent te karakteriseeren, er op gewezen, dat de monu-
mentaliteit waar Van Rees naar streeft, een monumentaliteit is waarin
niet het dynamische in de figuren, de dramatiek vóór alles spreekt, maar
eene waarin mensch en ding al spoedig tot een stilleven worden, een schoone
groepeering van stille levende beelden in de galerijen van wat mensch en
wereld omvat en teboven gaat.. . . Tevens wees ik er op, dat in deze be-
paalde accent-legging het gevaar schuilt dat de (transcendentale) vrede
„die alle begrip teboven gaat," gezocht wordt voor, of liever niet met het-
zelfde aandachtige verlangen als de (immanente) tragiek. Van Rees toonde
echter tot nu toe altijd een juist, al dan niet bewust, inzicht te bezitten in
deze eigen voorkeur of accentlegging, en koos naar dit inzicht zijn onder-


