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technische bekwaamheid. Maar een en ander openbaren de vormkennis
en de vakkundige volleerdheid van den Japanner, —• en niet te vergeten:
zijn intelligentie. Het geheel is in een uniform licht gehouden, wellicht
opzettelijk, want juist daardoor kan de plastische uitbeelding van dat
tengere en tegelijk in jeugdige kracht volwassen vrouwenlijf, tot zulk
een volkomenheid worden opgevoerd. Het is in licht-doorschijnende
kleuren geschilderd — of eerder gewasschen — het heeft de ijlheid van
helder kristal en tegelijk de vastheid van blank ivoor. Het penseel schijnt
soms omgewisseld met een pen om scherp en nadrukkelijk de contouren
te trekken, die vorm-bepalend zijn. Men wil zich afvragen: is dit geschil-
derd of geteekend? En zelfs, is hier een tusschenvorm van schilder-en
beeldhouwkunst? Want het is een vormuitbeelding, die het tastbare van
een plastiek suggereert. Technisch beschouwd is het een verbluffend
knap werkstuk, doch niet alleen uit de handen, maar ook uit het gevoel
en den geest voortgekomen. Als schilderwerk is het belangrijk ook om de
schoonheid der materie. W. ST.

DE JONGSTE AANWINST VAN HET ANTWERPSCH MUSEUM:
EEN BREUGHEL?

Men weet het: Antwerpen beteekent iets in het leven van den grooten
Pieter Breughel. Hij is in deze stad te leer geweest en heeft er, buiten zijn
stiel vaardigheid, een en ander opgedaan dat hem later zeer te stade is
gekomen.

Hoe heeft het den Antwerpenaar echter steeds gespeten dat zijn stad
van dien zoo beroemd geworden inboorling slechts één authentiek werk
rijk was. In het te weinig bekende museum Mayer van den Bergh ging hij
op Zon- en feestdagen een zéér schoonen, maar meer dan schoonen, want
aangrijpenden Breughel bewonderen: de D u l l e Gr i e t e. Een doek van
vizionnaire kracht, vol van middeleeuwsche verschrikking nog: een razende
vrouw, welke ijlings door een brandende stad, midden oorlogsgewoel loopt.
Het is, schilderkunstig ook een zeer sterk werk. Het vlammend rood brengt
ieder in den ban van zijn kracht.

Maar het is niet deze kant van Breughel's wezen welke hem zijn popu-
lariteit in de Vlaamsche kontrijen nog steeds bezorgt, door welke popula-
riteit de figuur van den eenzame haast tot een mythische gestalte werd.
De door het volk geliefde Breughel is die van de boerentooneelen, de brui-
loften, de dansen, de rijstpappe met bruinen suiker. Kortom deze welken
de volksche Timmermans zonder moeite, schijnt het, kon oproepen in
zijn „geroken" levensbeschrijving. Zulk een doek was er te Antwerpen
niet, tot spijt van den oprechten Sinjoor.

Thans is het er.


