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. JV.

Waarheen wilt Gij ons drijven, Heer?
de wind steekt op, de nacht breekt aan.
de laatste hoeve zijn wij langs gegaan,
eer 't daagt is er geen drinkplaats meer.

Gij zwijgt. Stom striemt het felle leer
op onze trage ruggen neer,
en door het donker in den barren wind
gaan wij, vermoeid en blind.

Er is aan ons geen heerlijkheid,
geen pronk van schoonheid noch van kracht.
en toch: Gij zijt het, die ons leidt,
weerspann'gen, door den dorren nacht
naar 't stroombed van Uw eeuwigheid.


