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Ken je ook dit stil verlangen,
Als je door de lanen dwaalt,
Waar nog ijl de blaadren hangen,
Waar een gelig licht door daalt ?

Ging je ook zoo zacht bewogen
Door het ijle, gele licht,
Tot je hart was volgezogen,
Als de blaadren van het licht,

Van dit stil maar diep verlangen,
Dat, o onverdiende loon,
Na het wachten, o het lange,
Leven wordt nog even schoon ?

Dwalend onder hooge boomen,
Gelig licht door 't ijle loof,
Heeft mij in bezit genomen
Hoop, verstild tot vast geloof,

Dat nog eens zoo onbevangen
Liefd' in mij te leven koom'.
Werd dit ook in stil verlangen
Jou als mij een levensdroom ?


