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Toen kwam het.
„Het" was een woonwagen. De wielen kraakten ontevreden en soepten

zwiebelend in de modder van den weg. Het paard klotste en spette in de
plassen, een vies, gezapig, bont paardje. Op de stoep van het wagenhuis in
de open deur zat de man. Zijn vliedende, drieste, zwarte oogen stonden nu
slaperig en soms blies hij vanuit een mondhoek een vettig zwarte haarsliert
weg uit zijn oog.

Uit de pijp op het dak borrelde een tevreden straaltje rook, dat teertjes weg-
scharrelde over. het dak en den ijl-frisschen morgengeur branderig aanzette.

Jan knikte aarzelend. De man knikte spontaan, hield het paard in en zei,
dat het mooi weer was en dat mijnheer hier mooi en rustig woonde, ja
werkelijk rustig — hij lachte een spotlachje, waarin de ironie te abstract
was, dan dat Jan het gemerkt zou hebben — en vroeg, of mijnheer geen
interesse had in oud edelgesteente, dat echt was en voor vijf bittere gul-
dentjes te koop. De man haalde een snoer kralen uit zijn zak, dat te goedkoop
was, om te vermoeden, dat hij het gestolen zou kunnen hebben. Hier voelde
Van Zanten zich te laag aangeslagen en glimlachte superieur afwijzend. Maar
zijn glimlach bevroor om zijn mond en legde zich vast, om eerst langzaam
opgelost te worden, want toen eigenlijk gebeurde het pas . . . .

,,Zij" kwam naar buiten. Hij zag direct, dat „zij" het was, een vrouw,
en niet alleen „een" vrouw, maar ook „de" vrouw. Zij was „de vrouw-in-
het-algemeen" in tegenstelling met Berta, die alleen maar Berta was. Maar
Berta was meer „een" vrouw dan deze. Zij was niet zoozeer „de" vrouw
speciaal voor Jan van Zanten, maar voor iederen man moest zij het wel zijn;
immers ook voor dezen zigeuner met zijn lok en zijn drieste oogen, waarin
een bezonken, in slaap geraakte woestheid lag.

Het was trouwens niet Jan van Zanten, die nu naar deze vrouw keek en
haar zag, echt zag, niet zoozeer haar lichaam, maar vooral haar ziel. Neen,
het was een of andere avonturier, ergens in een vergeten hoekje van Jan
van Zanten, zooals in iedereen een avonturier schuilt, al is hij ook nog zoo
vergeten, want ook in ieder mensch schuilt ergens een Jan van Zanten, een
boekhoudende klerk, al is men dan misschien ontdekkingsreiziger of
leeuwenjager.

Hij zag haar, en niet alleen zonder kleeren, maar ook zonder lichaam.
Hij zag op dit moment een ontkleede ziel, los van het lichaam, dat het pleegt
te omhullen.

Zij keek over den schouder van haar man met een beweging, zoo lenig,
zoo „tres femme", zoo natuurlijk gracieus, dat hij zich voelde als een blinde,
die genezen is en voor het eerst de zon ziet. Maar op het moment, dat hem
haar lichaam opviel, begon haar ziel, die hij heel duidelijk zonder lichaam
had gezien, te vervagen en ging tenslotte te loor in het lichaam, dat erom-
heen was en zich verdichtte en steeds concreter werd.


