
GEBOORTE

Alleen nog zijn geweer blafte.

,,Het zal natuurlijk gezond zijn met twee armpjes en twee beentjes. Het komt wel eens

voor, dat er afwijkingen zijn. O, neen, mijn kindje is gaaf. Pak pappies vinger dan! Pak

dan, kindje!"

„Sergeant, order terug te trekken!"

Hij keek op. Eindeloos leek de spleet, nu er geen mannen meer stonden.

„Terugtrekken?" bromde hij, en keek naar de veldtelefoon. Van Vuren hield de arm

van zijn kameraad in een puttee gekneld en seinde terug.

„Nou, we gaan dan, hè ? Neem hem mee. Ik dek je zolang."

Plotseling hield het granaatvuur op, de beide soldaten verdwenen in het bos.

De warmte kolkte over het gras, hing een nevel over de verre bomen en heuvels, nu ga

ik er van door! dacht de sergeant.

Nu komt het, nu gaan ze tot de aanval over, en het kwam. Hij zag grauwe gestalten aan-

rennen, over hem spanden zich de kogelbanen van dekkende mitrailleurs.

Automatisch begon de sergeant te schieten, trommel leeg, nieuwe trommel, kgagk-

kgagk-kgagk. Het prikkeldraad trok een grillige loden lijn voor hem. Kgagk-kgagk-kgagk.

Ze vallen, Ja, ze vallen. Hoe is het mogelijk ? Kgagk-kgagk-kgagk.

Hij kreeg het gevoel, alsof hij buiten deze wereld stond, een toeschouwer was die door

een klein periscoop-venstertje keek, terwijl hij tevens een bijna metafysische bekoring

onderging van een even metafysisch besef ontref baar, onschendbaar te zijn.

Kgagk-kgagk-kgagk.

Ze vielen en rezen niet.

Het prikkeldraad lijnde nog steeds loodkleurig zijn grillige vormen.

„Afgeslagen!" zei de sergeant luid.

Hij schoot zijn trommel leeg.

Hij greep den korporaal bij de kraag en hees hem omhoog.

„We gaan naar huis!" zei hij. De korporaal reageerde niet.

„Ga mee, vent, anders komen we te ver achter en zijn we er gloeiend bij. Ze hebben

ginds fijne stellinkjes, reken maar!"

Hij sprak op de toon van een goedmoedig bestraffende vader, maar er flakkerde angst

door zijn stem.

Hij wilde niet terugtrekken, hij voelde zich veilig in de spleet. Toch nam hij den jongen

kerel bij de arm en trok hem mee. Achter hen blaften mitrailleurs.

Een tweede stormaanval ?
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