
LICHT

DOOR MAUD VAN LOON

Met breede verten liggen dagen open

Waarin ik langzaam ga met stil gebaar.

De oogen groot, daden ontwend —

Een moeizaam zwoeger in een rennend jaar.

Zoo zou ik kunnen worden stille boom,

Slechts langzaam groeiend tusschen vele boomen;

Heel recht en slank, onbuigzaam hooger komen

Totdat het licht mijn innig leven zag.

Het licht dat is der dagen milde bron

Dat draag'lijk maakt moeizame gang der uren.

Een rechte slanke boom groeit naar de zon.

De dagen zullen duren, duren,

De boom zal vallen eens,

Tot niets vergaan.

Licht blijft, licht blijft

van tijd ontdaan.
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