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Nu heeft het leven den gekruiden smaak
Van zuiderdruiven die op bergen rijpen;
Een lied vervliedt op 't melodieuze pijpen,

Zomer is om: de zon volbracht haar taak.

Blijft in dit leven lust de eenige baak,
En leeg de hand hoeveel zij ook kon grijpen?
Kan 't hart meer voelen dan de geest begrijpen?

Ik zie hoe ster na ster ontvlamt, en waak...
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DE VLIEGER

Zal mijn heftig hart bedaren,
nu de reis begint

om den hemel in te varen
en den wilden wind,

om in verten te verblijven
waar de vogel roeit,

waar de wolken langzaam drijven,
van het licht omvloeid?
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